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Catechese 12 - 15
Dit blok heeft een muzikaal thema: zing â¬� bid â¬� fluister â¬� schreeuwâ¬¦..
Hallo allemaal,
Het is weer tijd voor een catecheseblokje.
In de maand maart komen we bij elkaar op de maandagavonden:
4, 11; 18 en 25 maart
We beginnen om half 8 en eindigen om half 9.
Als van ouds in de kelder van de Johanneskerk en natuurlijk met thee en koekjes.
Het thema is muziek en ook jullie eigen inbreng kunnen we daarbij goed gebruiken.
Hoe?
Dat hoor je nog bij de catechese !
Tot ziens op 4 maart!
Groeten van Irene en Christel.
irenepluim@home.nl       046-4583183
christelprins@hetnet.nl      046-4859066

Hans  Pelman, 04-03-2013
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creatieve verwerking bij het project  #durftevragen door daniël,
emiel, annemiek, berber en wouter

gegrond </pre>
</pre>
als een boom </pre>
mag ik staan </pre>
mijn hoofd omhoog</pre>

mijn wortels gegrond </pre>
in wateren </pre>
die blijven beloven</pre>
</pre>
als een vrucht </pre>
zal ik rijpen </pre>
onweerstaanbaar </pre>
bevend verbonden </pre>
met de bronnen </pre>
van de eerste dag</pre>
</pre>
de boze echter </pre>
valt als een blad </pre>
in de wind </pre>
in het niets </pre>
los van het licht </pre>
loos als kaf</pre>
</pre>
uit: psalmen vandaag</pre>
siebren van der zee      </pre>
naar psalm 1</pre>
</pre>
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